JAARGANG 70 NR. 8 JUNI 2025

MEDEDELINGENBLAD VAN DE
GEREFORMEERDE KERK TE

ANNA JACOBAPOLDER.

5
~
&)
bl
S
§
S
S
g
<

(5 / Anna Jacobapolder.
http://anna-jacobapolder.protestantsekerk. net/

BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS
POSTADRES: Gereformeerde Kerk,




REKENINGNR.

KERK:

VOORZITTER:

SCRIBA:

PREDIKANT:

2

Langeweg 51,4675 RK, Anna Jacobapolder.
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com

NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk
E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com

Dhr.Rien Tichem.
Tel. 06-47039491
E-mail: rientichemgkajp@zeelandnet.nl

Mevr. Sylvia Reijngoudt-Nell
Campweg 5, 4675PW Sint Philipsland
Tel. 0167-573717/ 06 28755011

Ds. M van der Zwaag-Haan.

Kapitein Wielmanlaan 43.4661ZB Halsteren
Tel. 06-23697249.

E-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl

REKENINGNUMMER
ZENDING en DIACONIE : NL79 RABO 0353 4027 10

REDACTIE:

KOSTERS

WEBSITE:

t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk
Anna Jacobapolder.

Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.:0167-572682

E-mail: annekevanstrien@hotmail.com

Janny Wagemaker en Meta van
Nieuwenhuijzen-Maas

Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP
tel.06 16944785/0167-573441
metamaas@icloud.com

anna-jacobapolder.protestantsekerk.net
Beheerder: Fanny van Strien,
E-mail: funniestfanny@hotmail.com


mailto:annekevanstrien@hotmail.com
mailto:metamaas@icloud.com

3

PREEKBEURTEN EN COLLECTE

1 juni: 10.00 uur: Ds. D.M. Knibbe; Delft
1¢ collecte: Kerk
2¢ collecte: Onderhoud
3¢ collecte: Zending
KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST

8 juni: PINKSTEREN
10.00 uur: Ds. B van Ginhoven; Ouwerkerk
1¢ collecte: Kerk
2¢ collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Diaconie

15 juni: 10.00 uur: Ds. H. van Laren; Den Haag.
1€ collecte: Kerk
2¢ collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Zending

22 juni: 10.00 uur: Ds. M. van der Zwaag.
Viering Heilig Avondmaal aan tafel
Avondmaalscollecte: Maaltijdvoorziening
1¢ collecte: Wereldvluchtelingendag
2¢ collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Diaconie

29 juni: 10.00 uur: Ds. P. Schelling; Monster
1¢ collecte: Kerk
2¢ collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Zending

6 juli:  10.00 uur: Ds. E. Bouman; Stavenisse
1¢ collecte: Kerk
2¢ collecte: Onderhoud
3¢ collecte: Diaconie
KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST



KERKBLAD

Het volgende kerkblad wordt weer een dubbelnummer:

Juli en augustus. Kopij ontvang ik graag uiterlijk zaterdag 28 juni.
Met hartelijke groet, Anneke van Strien

VAN DE DOMINEE

WACHTEN IS ONZE VRIEND.

Andrew Root is een Amerikaans-Lutherse theoloog en hoogleraar in
de Verenigde Staten, Blair Bertrand is predikant en docent in
Canada. Zij schreven samen een boek: ‘Wachten op God'. In dat
boek houden ze de Christelijke gemeenten voor dat ze niet moeten
vervallen in activisme nu de kerken krimpen, maar ze kunnen beter
wachten op God, en dan niet passief afwachten, maar gelovig
verwachten. ‘Wachten is onze vriend’ schrijven ze op blz. 84.
Eredienst en gebed zijn daarin van wezenlijk belang en vormen het
kloppend hart van een kerk in een tijd van crisis. Root en Bertrand
vragen aandacht voor Handelingen 1:4. Daar krijgen de discipelen
als opdracht van Jezus: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar
wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij
hebben gehoord.” We kunnen als gemeente gemakkelijk over dit
‘wachten’ heen lezen. Dan gaan we direct door met de komst van de
Heilige Geest in Handelingen 2 en wat daarna komt. Maar aan
Handelingen 2 gaat Handelingen 1 vooraf en dat gaat met name
over ‘wachten op wat God gaat doen’. Wat daarbij ook opvalt is dat
de discipelen niet fanatiek zijn in dat wachten. Ook niet gehaast en
op zoek naar iets meer. Het zijn mensen die doen wat Jezus hen
zegt en dus wachten. Root en Bertrand zeggen: ‘te vaak geloven we
dat we als kerk iets anders moeten doen dan ‘samen zijn, eten,
verhalen vertellen, bidden en gedenken, waarbij we het steeds weer
hebben over het verhaal van het leven van Jezus Christus en de
betekenis ervan’, wat we zouden kunnen aanvullen met: ‘wachten op
God'. In Handelingen 1 gebeurt zoiets (zie vs.12). De discipelen zijn
zo tien dagen bij elkaar. Tien dagen! Sommigen van de discipelen
zullen die tien dagen misschien te lang hebben gevonden.

En toch — het is om te onderstrepen — de beloofde Heilige Geest
komt niet door hun handelen, maar door Gods handelen en die heeft
— om eigen redenen — tien dagen bepaald. Root en Bertrand zien die
tien dagen ‘wachten op wat God doet of gaat doen’ als een
uitdaging, voor iedere gemeente, op bepaalde momenten in de tijd
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van haar bestaan. En dan niet per se tien dagen, maar het kan ook
korter of nog veel langer zijn, bijvoorbeeld 360 dagen of meer. De
gemeente blijft trouw aan haar opdracht, wordt niet bang en wacht
op God om te ontdekken wat Hij aan het doen is, in de eigen
gemeente, of op bijvoorbeeld het raakvlak van de eigen gemeente
met de samenleving. (Met dank aan de serie ‘Vergaderopeningen’
op de site van de Protestantse Kerk in Nederland)

TER GEDACHTENIS

Dinsdagmorgen, 13 mei is Steef van de Velde overleden. Hij is 68
jaar geworden. Vijftien maanden daarvoor werd bij hem
alvleesklierkanker geconstateerd. Op bewonderenswaardig wijze
heeft hij het afgelopen jaar gevochten tegen zijn ziekte, en allerlei
kuren ondergaan. Maar, zoals hij zelf zei, ‘tegen dat monster in mijn
lichaam valt niet te vechten’. Steef is opgegroeid in Sint Philipsland
en gedoopt in de Nederlands Hervormde kerk aldaar. Hij was de op
€én na jongste in een gezin met 2 dochters en 2 zonen. Hij was stil,
gesloten en meegaand. Hij trouwde met Coby Verstrate. Ze kregen
drie dochters en 6 kleinkinderen. Steef had een groot
verantwoordelijkheidsgevoel, wat bleek uit de periode dat hij
werkloos was, toen de kinderen nog klein waren. Hij had het gevoel
dat hij faalde, omdat hij zijn gezin niet kon geven wat ze nodig
hadden. Gelukkig kreeg hij snel nieuw werk. In de loop van de jaren
werd hij losser en liet meer van zichzelf zien. Hij was dol op de
kleinkinderen. Hij toonde tegenover hen zijn genegenheid, wat hij
vroeger niet kon. Aanvankelijk waren Coby en hij lid van de
Nederlands Hervormde Kerk in Sint Philipsland. Na een periode
waarin ze niet betrokken waren bij de kerk, zijn ze lid geworden van
de Gereformeerde Kerk in Anna Jacobapolder. Daar heeft Steef
jaren lang in de toenmalige commissie van beheer gezeten. De
laatste jaren was hij door omstandigheden weer wat meer op afstand
van de kerk gekomen. Maar zijn geloof bleef, werd misschien wel
sterker. De laatste periode dat hij ziek was vertelde hij dat hij voor
een rivier stond, de Jordaan, waar hij over moest. Hij zag daar niet
tegenop. Hij had er alle vertrouwen in dat het goed zou komen.
Coby, de kinderen en kleinkinderen mogen getroost worden met de
wetenschap dat hij inmiddels de rivier is overgestoken en dat hij
aangekomen is in Gods nieuwe wereld. We hebben afscheid
genomen van Steef op maandag 19 mei in besloten kring.

Ds. Marina van der Zwaag.



VANUIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad vergaderde op donderdag 15 mei. Rien opende de
vergadering en heette iedereen welkom. Een speciaal welkom was
er deze avond aan Peter van Nieuwenhuijzen en Heleen de Jager.
Zij waren deze vergadering aanwezig om de financién van 2024 van
het College van Kerkrentmeesters te bespreken.

Irene kreeg het woord en las met ons Mattheus 22, de verzen 37 t/m
40.

Het jeugd en jongeren werk werd besproken. De jeugddienst werd
geévalueerd. Het was een hele mooie dienst, waarin er ook veel
jeugd en hun familie uit de kerk van Sint Maartensdijk was gekomen.
Dit was heel fijn.

Heleen de Jager kreeg het woord. De financién van het jaar 2024
van het College van Kerkrentmeesters werden getoond. Hier en daar
werden wat vragen gesteld en extra uitleg gegeven.

Het C.v.K. kaartte ook de projectie van de beamer op de muur aan.
Soms is het niet zo goed te lezen doordat er in de muur gleuven
zitten. Het College heeft hier al over vergaderd maar er is hierin nog
geen beslissing genomen.

De notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen en
goedgekeurd.

We bespreken de ingekomen post. Er zijn diverse uitnodigingen
ontvangen voor Classis-vergaderingen. Ook ontvingen we de
nieuwsbrief van Halsteren/Nieuw Vossemeer.

De extra ingelaste gemeenteavond op 27 mei heeft als
hoofdonderwerp “Veilige Kerk”. Hier is in het vorige kerkblad al
uitvoerig informatie over gegeven. In de maand juni zal een ieder die
als vrijwilliger een VOG moet krijgen deze ontvangen via de mail.
We bespreken nog de pastorale zaken binnen onze gemeente.
Afgelopen week is Steef van de Velde overleden. Wij hebben hem
herdacht en er werd een “In Memoriam” voorgedragen. Wij wensen
de familie heel veel sterkte toe.

Er zijn wat mensen verhuisd en daardoor uitgeschreven. Soms wordt
aangegeven dat ze toch lid willen blijven. Dit is geen probleem en
kan geregeld worden. ledereen wordt bedankt voor zijn/haar komst
en we sluiten de vergadering af met het zingen van “Mijn God, mijn
Herder, zorgt voor mij”.

Agenda:

1 juni: koffie drinken

8 juni: Pinksteren

22 juni: H.A. aan tafel. Hartelijke groeten van de kerkenraad




DANKZEGGING

Op zondag 11 mei is er dankzegging gedaan voor Jan en Marian
Nell omdat zij in die week 50 jaar getrouwd waren.

En op zondag 18 mei hadden Kees en Fanny van Strien
dankzegging gevraagd omdat zij 12 % jaar getrouwd waren.

Ook vanuit ons kerkblad nog onze hartelijke gelukwensen.

ROOSTERS
Oppasdienst Kindernevendienst Deurcollecte

1 juni: Babette en Annemiek  Natalie In de kerk
8 juni: Erna Mariella Jop

15 juni: Leontine Heleen Gilles

22 juni Judith Wendy Marit

29 juni Erna Fanny Marco
6 juli Babette en Annemiek .......... In de kerk

ROOSTER KERKTAXI

1-6 Rien Voor info over de kerktaxi kunt

8-6 Matrtijn/Joke u tot zaterdagavond bellen naar
15-6 Sjaak Sylvia Reijngoudt
22-6 Bram/Coby 0167 573717/ 06 28755011
29-6 Martijn/Joke

6-7 Rien

BLOEMEN IN DE KERK
In juni staat Rita op het rooster, in juli Meta

JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

03-06-1941. Mevr.W.C.Verwijs-Quist. Eendrachtstraat 82 4675CS
St Philipsland

19-06-1942.Mevr. J.H.C. Fontijne-Jagt. Eendrachtstraat 8. 4675 CS
St Philipsland

28-06-1932.Dhr. L.G. Engelvaart. Steintjeskreek 8. 4675 RZ A.J.P.

02-07-1945.Mevr. J.M. Walpot-v.d.Reest Eendrachtstraat 10.

4675CS St. Philipsland

Deze jarigen en alle anderen die deze maand hun verjaardag hopen

te vieren wensen we Gods zegen over het nieuwe levensjaar en een

fijne dag.




VERHUIZING

Mevr. Janny Fontijne laat weten dat zij 27 mei hoopt te verhuizen.
Haar nieuwe adres is: De Rozeboom. Eendrachtstraat 8

4675 CS Sint Philipsland. We wensen haar veel woonplezier in haar
nieuwe woning.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds heeft afgelopen jaar €442 opgebracht. Hiervan
zijn diverse 'lief en leed' bijdragen betaald maar ook bijvoorbeeld de

Paaskaars dit jaar.

Hartelijk dank Janny voor het verzorgen van alle verjaardagsgroeten
en het verzamelen van de bijdragen!

Jaarrekening

De jaarrekeningen van kerk en diaconie/ZWO zijn weer gereed en,
als u dit leest, inmiddels ook al gecontroleerd door de
kascontrolecommissie en besproken op de gemeente-avond.
Komende maand zullen ze definitief ingediend worden en komt een
verkorte versie op de ANBI pagina op de website van de kerk te
staan.

Schoonmaak

Helaas heeft Maartje moeten besluiten te stoppen met het
schoonmaken van de kerk. We willen haar enorm bedanken voor
haar jarenlange inzet. Geen plint werd ooit vergeten!

Uiteraard respecteren we haar besluit. Dat betekent helaas wel dat
de groep kleiner wordt. Er zijn weinig mensen die als hobby poetsen
hebben, maar u wilt toch ook op een schone bank zitten? En ja, bij
iedereen is tijd spaarzaam, maar als we er samen onze schouders
onder zetten wordt de last verdeeld. Aanmelden of meer informatie?
Spreek een van de rentmeesters aan!



VANUIT DE ZWO/DIACONIE

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie
en hun/onze partners in binnen- en buitenland.

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:
Wereldvluchtelingendag 2025

Achtergrond:

Wat doet Kerk in Actie voor mensen op de vlucht?

Sinds de mensheid bestaat zijn er mensen op de viucht. Op zoek
naar veiligheid voor oorlog of natuurgeweld laten mensen alles
achter. Kerk in Actie ondersteunt viuchtelingen overal ter wereld met
onderdak, water, voedsel, hygiéne, zorg en onderwijs en komt op
voor hun rechten.

Meestal opvang in eigen regio

Door berichtgeving in de media lijkt het vaak alsof de meeste
vluchtelingen naar rijke westerse landen komen. Cijfers laten zien
dat dit niet klopt. De meerderheid van de 117,3 miljoen mensen die
gedwongen zijn te vluchten, is ontheemd in eigen land (68,3 miljoen
mensen). En van de 43,4 miljoen mensen die hun land zijn ontviucht,
verblijft het grootste deel in een buurland. Ongeveer een kwart van
alle mensen die hun land noodgedwongen verlieten verblijft in hoge
inkomenslanden, waaronder Nederland.

60% van de vluchtelingen is ontheemd in eigen land

70% van wie buiten eigen land vlucht, wordt opgevangen in een
buurland.

76% van de vluchtelingen wordt opgevangen in landen met een
laag- of middeninkomen.

Vluchtelingen in Nederland en Europa

De meeste viuchtelingen die in Nederland verblijven komen uit
Oekraine, Syrié, Eritrea, Afghanistan, Iran, Turkije, Jemen, Somalié
en Irak. Dit zijn landen met veel geweld of een groot gebrek aan
vrijheid. Omdat Oekrainers Europeanen zijn, hebben zij een speciale
status met toestemming voor tijdelijk verblijf en mogen zij in
Nederland werken. Als mensen een vluchtelingenstatus hebben
gekregen, kunnen ze na een aantal jaren een Nederlands paspoort
aanvragen en naturaliseren. Daarnaast verblijven zo’n 30.000
mensen zonder geldige verblijffspapieren in Nederland. Een kwart
van alle asielaanvragen in de Europese Unie wordt in Duitsland
gedaan. Van alle asielaanvragen per 1.000 inwoners, staat
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Nederland op de 13e plaats in Europa.

Wanneer is iemand een vluchteling?

Volgens het VN-Vluchtelingenverdrag is een viuchteling iemand die
bang is voor vervolging vanwege zijn ras, godsdienst, politieke
overtuiging, nationaliteit of de sociale groep waar hij deel van
uitmaakt. ledereen die vilucht heeft het recht asiel (bescherming) te
vragen in een ander land. Niemand die gevlucht is mag
teruggestuurd worden naar het land van herkomst als er gegronde
vrees voor vervolging bestaat. Niet iedereen die vliucht krijgt een
verblijfsvergunning. Toch kunnen deze mensen niet altijd terugkeren
naar hun land van herkomst. Soms is er onvoldoende bewijs, zijn er
geen papieren om terug te keren of durft iemand niet terug. Mensen
raken dan ‘ongedocumenteerd’ en hebben een zeer zwaar bestaan.
Zij mogen niet werken en hebben geen recht op sociale
voorzieningen.

Waar krijgen viuchtelingen mee te maken?

Vluchtelingen laten hun huis, hun bezittingen, hun baan of school,
hun familie en vrienden, alles wat hun lief en vertrouwd is achter. Dat
is een noodzakelijke en moedige stap. Ze reizen vaak via gevaarlijke
routes over land, door bergen, door woestijnen of over zee. Ze lopen
het risico vastgezet te worden of om ziek te worden of zelfs te
overlijden. Als ze verder weg reizen moeten ze mogelijk wennen aan
een nieuwe cultuur in een land waar ze de taal niet spreken. Ze
krijgen vaak te maken met discriminatie en uitbuiting. Ook zijn er
allerlei bureaucratische belemmeringen als ze asiel aanvragen.
Kinderen missen vaak langere tijd onderwijs. Vluchtelingen kunnen
door verlies, onzekerheid, vijandigheid en zorgen om achterblijvers
ten einde raad de moed verliezen.

Hoe kijkt Kerk in Actie naar vluchtelingen en migranten?
Vluchtelingen en ook migranten zijn vaak krachtige mensen met de
noodzaak of moed om elders een nieuw bestaan op te bouwen. Veel
hoofdpersonen uit de Bijbel waren vluchtelingen of migranten, zoals
Abraham, Jozef, Mozes, Naomi, David, Jozef en Maria en Jezus. In
de Bijbel staat dat alle mensen pelgrims zijn en dat we gastvrij
moeten zijn naar buitenstaanders. Kerk in Actie ziet vluchtelingen en
ook migranten niet als probleem, maar als gelijkwaardige mensen,
die in een nieuwe samenleving tot hun recht moeten komen.
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Zij kunnen die helpen opbouwen.

Wat doet Kerk in Actie voor viuchtelingen?

Overal ter wereld staan kerken en andere partnerorganisaties van
Kerk in Actie klaar om mensen op de vlucht humaan op te vangen en
perspectief te bieden. Kerken en hun zeer professionele
hulporganisaties zorgen voor eten, schoon drinkwater, onderdak,
hygiéne, zorg en ook voor opleidingen voor kinderen en voor
volwassenen, zodat ze weer zelf in hun inkomen kunnen voorzien.
Naast lichamelijke zorg bieden kerken ook geestelijke zorg, wat van
groot belang is als zij in geestelijke nood zijn vanwege trauma’s.
Daarnaast werkt Kerk in Actie aan een beter beleid voor
vliuchtelingen. In Nederland adviseert Kerk in Actie kerken die van
betekenis willen zijn voor gevluchte mensen.

Hulp aan de opvanggemeenschap

Het is altijd belangrijk dat nieuwkomers een goede relatie opbouwen
met inwoners van het gastland. Anders kunnen er spanningen
ontstaan. Dat gebeurt al in Nederland, maar komt ook voor in landen
of regio’s waar het leven vol uitdagingen is of waar men zich
overspoeld voelt door vluchtelingen vanwege geweld of een
onleefbaar bestaan in omringende landen. Zo is in Libanon meer
dan een kwart van de inwoners gevlucht vanuit een ander land. Er
kunnen spanningen ontstaan als vluchtelingen een beroep doen op
banen bij hoge werkloosheid of op schaarse hulpbronnen zoals
brandhout, schoon drinkwater of vruchtbare landbouwgrond. Kerk in
Actie steunt in die gevallen ook de oorspronkelijke bevolking en
werkt via lokale kerken aan het verbeteren van onderlinge relaties.
Hulp bij terugkeer

Regelmatig keren vluchtelingen terug naar hun eigen plaats en
thuisland als het weer veiliger of beter leefbaar is. Vaak kunnen zij
steun gebruiken bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Kerk in
Actie biedt dan hulp met (materialen voor herstel van) onderdak of
middelen om voedsel te verbouwen of een inkomen ter verdienen.
Waar biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen?

Kerk in Actie biedt hulp aan vluchtelingen in Afrika (Zuid-Soedan,
Ethiopié, Kameroen, Nigeria), in Azié (Myanmar, Thailand), Latijns-
Amerika (Colombia, Haiti), het Midden-Oosten (Syrié, Libanon,
Jordanié) en Europa (Oekraine, Griekenland, Itali€, Moldavié,
Nederland). Daarnaast via een internationaal kerkelijk netwerk ACT
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Alliance op vele andere plekken ter wereld.

Hoe beinvloedt Kerk in Actie het viuchtelingenbeleid?

Samen met anderen zet Kerk in Actie zich in voor een
vluchtelingenbeleid, dat de internationale verdragen rond
mensenrechten en de rechten van vluchtelingen en kinderen
respecteert. In Europa laat Kerk in Actie haar stem horen samen met
Europese kerken. In Nederland spreekt Kerk in Actie regelmatig met
politieke beleidsmakers om signalen van kerken door te geven. Juist
in een tijd waarin de rechten van vluchtelingen steeds meer onder
druk staan, is dat van groot belang.

Hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning

In eigen land strijdt Kerk in Actie voor een menswaardig bestaan
voor mensen die uitgeprocedeerd zijn en geen recht meer hebben
op verblijf in Nederland. Diverse kerkelijke initiatieven helpen
mensen zonder verblijfspapieren met informatie, advies en scholing
en stimuleren hun zelfredzaamheid en bieden soms hulp bij
terugkeer. Kerk in Actie steunt bijvoorbeeld stichting LOS, INLIA,
Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam. Kerk in Actie
stond aan de wieg van de bed-bad-broodregeling als minimale steun
voor juist deze mensen, die geen mogelijkheid zien om terug te
keren. Deze regeling staat met het kabinet Schoof onder grote druk.

Waarom kiest Kerk in Actie voor deze aanpak?

Wereldwijd zijn we samen de kerk in actie. We delen ons geloof én
we geloven in delen. Voor God telt elk mens. Alle mensen zijn
geschapen naar Gods beeld. Daarom zijn alle mensen fundamenteel
gelijkwaardig. Dat betekent ook dat niemand mag worden
buitengesloten, of gedwongen tot een bestaan in armoede of
afhankelijkheid. ledereen mag meedoen. Bij steun aan mensen op
de vlucht delen we daarom allereerst onze tijd en aandacht. Het gaat
om ontmoeting en verbinding. Als er een relatie is kunnen
hulpvragen aan de orde komen. Als kerken zijn we onderdeel van
een wereldwijd netwerk van mensen, die relaties kunnen aangaan
met mensen op de vilucht. Dat is wereldwijd van groot belang.

OP ZONDAG 22 JUNI WORDT ER EEN COLLECTE GEHOUDEN
VOOR WERELDVLUCHTELINGENDAG
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NAAM VAN DE KERK

Zoals u weet zal de naam van de kerk binnenkort veranderd worden.
Naar aanleiding daarvan kreeg ik onderstaand stuk van iemand.

Het heeft volgens mij al eens eerder in het kerkblad gestaan, maar
toch wel leuk om het nog een keer te plaatsen.

VAN WELKE KERK BENT U?

Die vraag krijg ik nog wel eens te horen.

Dan antwoord ik: ik ben hervormd geboren.

Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan?

Met hervormd kun je alle kanten op gaan!

En dus vul ik aan: rechtzinnig daarenboven;

Dat is een vrij zinnige manier van geloven.

Maar toen ik nog jong was is mij al geleerd:

Een ander woord voor hervormd is gereformeerd.
Dus behoor ik ook tot de gereformeerde kerk

En doe gereformeerde gemeenten-werk.

En de kerk is oud, dat is zo zondermeer,

Dus ben ik eigenlijk oud-gereformeerd.

Ik kan ook zeggen, dat kan ermee door:

Dat ik tot een christengemeente behoor.

Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop.

Dus, vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook.
Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet

Past babtistengemeente mij ook wel goed.

In mijn kerk komt ook jaarlijks 't pinksterfeest voor,
Dus is het dat ik ook tot de pinkstergemeente behoor.
En omdat het om het evangelie gaat

Kan evangelische gemeente ook geen kwaad.

Ik vaar op 't bijbels apostolisch gezag,

Dat is de reden dat ik me ook apostolisch noemen mag.
En tenslotte is het gewoon en plein public:

De kerk is algemeen, dus ben ik ook katholiek.

U weet nu bij welke kerk en gemeente ik hoor.

Of komt mijn antwoord u wat verwarrend voor?

U heeft gelijk! Al die namen; wat een gedoe!
Daarom wens ik u van ganser harte toe

Dat op de vraag: waar hoort u bij? Van wie bent u?
Uw antwoord is: van Christus ben ik, straks en nu!
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HET SPOOR VAN DE HERDER

Ze wisten dat Hij was opgestaan,
maar hoe moesten ze nu verder ?
Op Zijn bevel naar Jeruzalem gegaan,
maar als schapen zonder herder,

Ook wij weten dat Hij is opgestaan,

maar het leven gaat gewoon verder.

We willen wel achter Jezus aan,

maar verliezen vaak het spoor van de herder.

Ze bleven tezamen, één in gebed.
Verwachtende grote dingen,

totdat ze in vuur en in vlam gezet,
de Geest van hierboven ontvingen.

Ook wij blijven samen, één in Zijn naam,
verwachtende grote dingen.

En sporen elkaar in liefde aan

met beloften, die we ontvingen.

Houd dan ook moed, en heb maar geduld,
weet, dat Hij zeker zal komen.

Het heden is vaak nog van pijn vervuld,
Maar straks vervult God al je dromen!

Vergeet het verleden, strek je maar uit

naar die parel van eeuwige waarde.

Want eens komt Jezus, en zijn wij Zijn bruid,
straks, op die nieuwe aarde.

Tussen Pasen en Pinksteren.
Uit: voor deze gelegenheid van Ina van der Beek.
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BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN
Als u het ingevulde papier in het bakje legt wat in de hal van de kerk

staat dan staat er, zo mogelijk, de volgende week een envelop met
de bestelling voor u klaar.

Langeweg 51,
4675 RK,

http://anna-jacobapolder. protestantsekerk. net/

Uw bestelling:
............ blauwe kaarten: € 0,50 per bon =€ 10 per kaart

............ groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart
............ oranje kaarten: € 2,00 per bon = € 40 per kaart

Datum: Handtekening:



